
De rouwdienst waarop u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op zaterdag 14 december om 11.30 uur 
in het Afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier. Samenkomst in de aula vanaf 11.15 uur

Rouwadres: familie Louis Janssens p/a uitvaartzorg Bosmans, Kesselsesteenweg 87, 2500 lier

Louis Janssens
° 24.04.1946 - † 03.12.2024

Heeft zijn vrouw Gonda,
zijn dochters Katleen en Elke,

zijn schoonzonen Stefaan en Wim,
zijn kleinkinderen Stijn, Erik, Nils, Stef,

Roele en Kaat,
in liefde omringd op 3 december 2024 zachtjes verlaten.

Bijzondere dank aan dr. Craps, dr. Verhelst, dr. Troch, 
dr. Bastin, dr. Casier, dr. Oris en de palliatieve eenheid 

voor de liefdevolle zorgen.



Louis schenkt zijn lichaam aan de wetenschap, hij vraagt geen bloemen maar vrijblijvend te doneren:
Wetenschappelijk onderzoek COPD via UZA  foundation: BE69 0017 9875 6478 met vermelding 

‘Louis Janssens - LEARN’ of Palliatieve eenheid lier: BE33 2300 0001 2346 met vermelding ‘Louis Janssens’

Ventje,
Bedankt voor onze leuke fietstochten samen.
Bedankt voor je eindeloze trouw aan ons gezin.
Bedankt voor het samen genieten in onze “Garden of Eden”.
Je strijd tegen buxusmot en schimmel zet ik voort.

Je vrouwtje

Papa,
Je was een man van weinig woorden, met een unieke droge humor en een scherpe 
intelligentie. Je harde werk, trouwheid, wetenschappelijk inzicht en handigheid maakten 
van jou een bijzonder persoon. Ondanks je nuchterheid had jij een ondeugende kant, die ons 
altijd weer aan het lachen bracht.
Bedankt voor je humor, je wijsheid en de stille steun die je ons altijd gaf. 
We zullen je missen, maar je blijft in ons hart.

Katleen en Elke

Liefste opa

Wat hebben wij mooie momenten met jou gehad. Je Cornetje in de hand, een lach op je 
gezicht en altijd klaar voor een potje kaarten of een grappige opmerking. 
Je was altijd bezig: tennissen, naar de koers kijken of samen met oma fietsen langsheen 
de mooiste plekjes. Als we samen waren, maakte jouw humor en ondeugendheid het 
altijd extra gezellig.

We denken met veel warmte terug aan al die keren dat je voor ons zorgde, dat je ons 
aan het lachen bracht en dat we samen genoten van de kleine dingen.

We missen je enorm maar we dragen al die herinneringen met ons mee.

Stijn, Erik, Kaat, Nils, Roele, Stef en zijn liefje Sarah

Of hoe de alledaagsheid van een vriendschap 
er door de omstandigheden wordt afgepeld 

en er betekenis en waarde overblijft.

De tennisvrienden  zullen nog vaak aan je denken.


