
Gelovend in de verrijzenis,
leggen wij liefdevol in Gods handen het leven van

Zuster Heliodora
                       

Zuster Clemence Pauwels
                  

Zuster van het H. Hart van Maria (Berlaar)

Zij werd geboren te Testelt op 14 januari 1931.
    Zij  sprak haar kloostergeloften uit te Berlaar op 30 april 1952
 en overleed te Heist-op-den-Berg op dinsdag 2 juli 2024.

Dit melden u in gelovig vertrouwen:

de Algemeen Overste
de Zusters van het H. Hart van Maria
de Zustergemeenschap van Heist-op-den-Berg

Zuster Cornelia † Maria Pauwels van de Zusters Ursulinen 
Frans † en Rosa † Verreycken - Pauwels, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Emiel † en Carolina † Van Rompay - Pauwels, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Frans † en Rosa † Pauwels - Bergmans, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
August † en Dymphna † Pauwels - Lambrechts, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
André † en Ivonne † Pauwels - Didden en kinderen
Alfons † en Victorine † Pauwels - Theys, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Louis † en Anna † Pauwels - Verbeeck, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De families Pauwels - Blockx

Zij nodigen u vriendelijk uit om met hen de verrijzenisliturgie te vieren in de parochiekerk 
St. Pieter, Markt te Berlaar op maandag 8 juli 2024 om 10.00 uur, waarna wij 

haar te ruste leggen op de gemeentelijke begraafplaats “Hemelshoek” te Berlaar.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Met oprechte dank aan de huisartsen en het zorgteam
van WZC H. Familie voor de liefdevolle en warme zorg.

Er is gelegenheid Zuster Heliodora te groeten in het funerarium ‘Balder’ bij uitvaartzorg Bosmans, 
Dorpsstraat 24 te Berlaar, alle dagen tot en met zondag 7 juli 2024 na telefonische afspraak 

via het nummer 03 480 02 47. (op zaterdag tot 14.00 uur en zondag tot 12.00 uur) 

Rouwadres: Zusters van het H. Hart van Maria, Markt 13 te 2590 Berlaar
Kesselsesteenweg 87 - Lier  |  Dorpsstraat 24 - Berlaar  |  03 480 02 47  |  www.funerarium-bosmans.be

“Als ik er niet meer ben, zoek dan de stilte in je ziel
en wend je ogen naar het licht.
Daar in het grenzeloze zal ik zijn.”
                                                             Kris Gelaude                                                                                           


