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Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van

Frans De Bruyn
echtgenoot van

Maria Meerberghs

Geboren te Lier op 7 april 1946 en overleden 
in het UZA te Edegem op 29 juni 2024, 

voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd 
heeft plaats op zaterdag 6 juli 2024 om 10.00 uur 

in de parochiekerk Heilig Hart, Antwerpsesteenweg te Lier.  

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.

Aansluitend begeleiden wij Frans naar zijn laatste rustplaats 
in het urnenveld op de begraafplaats Kloosterheide te Lier. 

Er is gelegenheid Frans te groeten in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier op donderdag 4 juli 2024 

19.30 uur tot 20.30 uur.

Dit melden U met diepe droefheid: 

Maria Meerberghs                            zijn echtgenote

Patricia De Bruyn
Laurent en Gwendolyn Bollen - De Bruyn                            zijn kinderen

Zeno De Bie
Kazim De Bie
Kozan Matheysen                        zijn kleinkinderen

Rik † en Adeline Lemmens - De Bruyn
        kinderen en kleinkinderen
Alfons † De Bruyn en partner Viviane De Vocht
        kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Pierre en Jeanne Thomissen - De Bruyn 
        zoon †
Marcel en Ingrid De Bruyn - Wuyts
        kinderen en kleinkinderen
Marcel † en Anysia Meerberghs - Elsen
        kinderen, klein- en achterkleinkinderen
François † en Louisa Meerberghs - Elsen
        kinderen en kleinkinderen
Louis † Angelina Meerberghs - Van Es
        kinderen en kleinkinderen                  zijn broers, zussen, schoonbroers
                         schoonzussen, neven en nichten

De families De Bruyn, Meerberghs ,Michiels en Mertens. 

Met dank voor de goede zorgen aan het UZA D0 team te Edegem.

Rouwadres: 
Familie Frans de Bruyn
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier
Online condoleren: funerarium-bosmans.be

Veel fijne herinneringen
verzachten ons verdriet.
Voorgoed uit ons midden
maar vergeten doen wij niet.


